
Ik ga slapen, ik ben moe 

 

          

      

 

 

 

1.         Ik ga            slapen,                        ik             ben moe, 

 

  

  

  

  

  

‘k sluit mijn beide oogjes toe, 

 

 

 

 

 

        

                       Heere,        houd ook deze                 nacht, 

 

 

 

 

 

 

over mij                  getrouw            de wacht*. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ’t Boze*2         dat ik           heb gedaan, 

  

 

 

 

 

 

        zie dat                         Heere                         toch niet aan, 

 

 



  

  

  

  

  

  

schoon mijn                     zonden                  vele zijn, 

 

 

 

 

 

 

      maak         om Jezus                          wil                          mij                     rein*3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Zorg     voor arme               kind’ren                              Heer’ 

 

 

 

 

 

 

en herstel                     de zieken                               weer, 

  

 

 

 

 

            

             ja            voor alle                     mensen                      saâm 

  

 

 

 

 

 

      bid                    ik                            U                in Jezus’                     naam. 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

4. Doe mij dankbaar en gezond, 

 

 

 

 

 

 

      opstaan    in de morgenstond, 

 

 

 

 

 

 

 

als ik mijn ogen open doe 

   

 

 

 

 

 

         lacht                    Uw                         zon                      mij             vriend’lijk toe. 

 

 

 

 

 

 

        Amen. 

 

 
Toelichting: 

*’wacht’: gebaar ‘bewaken’  

*2’boze’: gebaar ‘slechte’ 

*3’rein’: gebaar ‘schoon’ 


