
Gebed des Heeren vers 6 

 

 

          

      

 

 

       Vergeef1          ons onze      schulden,                 HEER’; 

 

 

 

 

 

 

       wij                 schonden    al te snood2                        Uw                                    eer; 

 

 

 

 

 

 

de boosheid3 kleeft4 ons                altijd aan; 

 

 

 

 

 

 

       wie                onzer             zou voor                       U                    bestaan5, 

 

 

 

 

 

 

had Jezus niet       voor ons                  geleên? 

 

      wij                          schelden kwijt                                  die                ons                        misdeên6. 
 

Toelichting: 

1: ‘vergeven’: gebaar ‘vergiffenis’  4: ’kleeft’: locatief gebaar voor ‘plakken’: handvorm ‘5’ op het hart 

2: ’snood’: gebaar ‘slecht’   5: ‘bestaan’: gebaar ‘leven’ 

3: ‘boosheid’: gebaar ‘zonde’  6: ‘misdeden’: gebaar ‘misbruiken’ 

 


