
Psalm 70:3 

 

 
      
 

         Ik     ben    nooddruftig,                arm         en      naakt; 

 

        o                          God,           mijn                        Helper                                uit                ellenden! 

 
 
 
 
 

    Haast                        U          tot     mij;                 wil               bijstand*        zenden; 

  

 

 

 

             Uw                      komst is ’t die mijn                     heil                                 volmaakt**. 

 

 

Toelichting: 

*’bijstand’: gebaar ‘steun’ 

**’volmaakt’: gebaar ‘mooi’ met beide handen uitvoeren 

 

 


