
Psalm 40:4 

           

       

          

           

  

  

         Brandofferen,                          noch                      offer       voor de        schuld 

  

 

 

 

 

        

        voldeden    aan               Uw                     eis,                 noch                        eer. 

 

 

 

 

     

 

             Toen                          zeid’                     Ik*:                   

  

 

 

 

 

 

    “Zie,                     Ik                            kom,                 o HEER’**; 

          

   

 

 

 

 

de rol des boeks*** is met Mijn                       Naam          vervuld. 

  

 

 

 

 

             

       Mijn                             ziel,                          U                       opgedragen, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         wil                              U                   alleen          behagen; 

 

 

 

 

 

 

       Mijn                       liefd’    en         ijver             brandt: 

  

 

 

 

 

           

          Ik                                draag****                  Uw                 heil’ge             wet, 

 

 

 

 

 

 

die         Gij            den                  sterv’ling                       zet, 

  

  

  

           

  

  

          in****     ’t binnenst ingewand. 

 
Toelichting: 

*‘Ik’ en ‘Mijn’: gebaar ‘Jezus’, omdat Hij sprekende wordt ingevoerd 

**’HEER’: gebaar ‘Jahweh’ 

***’boekrol’: gebaar ‘boekrol’ op Gebarenhof van Dovenzorg 

****gebaar wordt locatief gebruikt 


