
Psalm 6:2  
 

 

 
 

 

 
 

      Vergeef                      mij                      al                    mijn                     zonden, 
 

 
 

 
 

 
 

die             Uwe                                      hoogheid            schonden; 
 

 

 

 
 
 
 

           ik        ben     verzwakt                        o                                     Heer’! 
 

 

 
 
 

 
 

    Genees                       mij,                 red                  mijn                     leven; 

  
 
 
 
 
 
 

             Gij                     ziet                    mijn              beend’ren            beven; 
 

 

 

 
 
 
 

zo     slaat                             Uw                                      hand                    mij                 neer. 


