
Psalm 4:4 

 

 
 
 
 
 

          Gij    hebt m'       in               't hart              meer            vreugd               gegeven, 
 

 
 
 
 
 
 

Dan and'ren           smaken       in een        tijd, 
 
  

 
 
 
 
 
 

          Als                        zij,      door    aards                geluk          verheven, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bij     koorn          en              most                    wellustig                    leven, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ln   hunnen                 overvloed                    verblijd. 
  



 
 
 
 
 
 

            Ik        zal         gerust        in      vrede                    slapen, 
 

 
 
 
 
 
 
 

En       liggen               ongestoord ter neer; 
 

 
 
 
 
 
 

        Want                        Gij alleen,           mijn                      schild       en        wapen, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schoon 't onheil  schijnt  voor mij                              geschapen, 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zult    mij       doen    zeker                 wonen,                                  HEER. 


