
Psalm 146:3 

 
 
 
 
 
  

          Zalig                              hij,        die       in*         dit        leven, 
 
 
 
 
 
 

      Jakobs                 God         ter     hulpe heeft! 
 
 
 
 
       
 

              hij,     die door den nood                  gedreven**, 
 
 
 
 
 
 

        zich                     tot                         Hem       om        troost begeeft; 
 
 
 
 
       
 

die                zijn                                    hoop                 in           ’t hach’lijkst***           lot 
  

 
 
 
 
 

vestigt**** op den          HEER’,                                          zijn                                      God. 
        
               
Toelichting: 
*’in’: gebaar ‘tijdens’ 
**’gedreven’: gebaar ‘bezieling’ 
***’hachelijk’: gebaar ‘onzeker’ 
****’vestigt’: gebaar ‘ondersteuning’ 


