
Psalm 141:3 

 

           Zet,                               Heer,                                      een wacht            voor      mijne               lippen; 

 

 

 

 

      behoed          de     deuren       van      mijn                    mond, 

 

 

 

 

       

      opdat                      ik mij,           tot genen                  stond, 

 

 

 

 

         iets                        onbedachtzaams               laat’       ontglippen. 

 


